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Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 
het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 
 

Religieuze plaatsen 

Israël is het land van de Bijbel. Al eeuwenlang komen christenen en joden 

naar het land om plaatsen te bezoeken die in de Bijbel worden genoemd en 

waar bijzondere gebeurtenissen uit de Bijbel kunnen worden herdacht. 

Denk maar aan Bethlehem, waar Jezus werd geboren en aan Nazareth, 

waar hij opgroeide. In de rivier de Jordaan werd Jezus gedoopt door 

Johannes de Doper. Bij het Meer van  

 

In de vorige les hebben we de verschillen tussen de dorpen van China en 

Engeland besproken. In deze les gaat het over cultuurverschillen. In de 

PowerPoint kan je de foto’s vinden die nodig zijn bij deze les.  

 

Wie is Hudson Taylor? Wat heeft Hudson Taylor gedaan? Waar 

woonde Hudson Taylor? Welke verschillen hebben we de vorige les 

ontdekt tussen Engeland en China?  Deze les gaat het over 

cultuurverschillen. We gaan ontdekken hoe de mensen in China leefden. 

In Engeland leefden de mensen vroeger hetzelfde als in Nederland. 

 

In andere landen, het buitenland, kunnen mensen heel anders leven. Wij 

vinden het bijvoorbeeld heel normaal dat we in onze eigen kleren naar 

school mogen. Maar in sommige andere landen moet je een uniform 

aan als je naar school gaat. Zo leven mensen in elk land weer anders.  

 

In bijlage 1 staat een verhaal over Hudson Taylor in China die je door 

kan lezen. Welk verschillen tussen Engeland/Nederland en China heb je 

gehoord en gezien.  

 

Als je het verhaal gelezen hebt, kan je als afsluiting een tekening maken. 

In bijlage 2 staan twee kolommen. In de eerste kolom mag je een man 

uit Engeland of Nederland tekenen en in de tweede kolom een man uit 

China. Welke verschillen zie je? Wat is typisch Chinees en wat is typisch 

Engels/Nederlands? 

Groep 3/4 

Colofon 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LocationIsrael.svg
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Wat heb je nodig? 

 

- PowerPoint 

- Bijlage 1 

- Bijlage 2 

- Kleurpotloden/stiften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: 
In de vorige les hebben jullie gehoord hoe Hudson Taylor de dorpen van 

China ging verkennen. Hij kwam tot bijzondere ontdekkingen en zag veel 

verschillen met Engeland! Niet alleen de huizen en de straten waren 

anders, ook de mensen waren anders.  
 

Hudson Taylor loopt over de zandweggetjes door het dorpje Njingbo. 

Terwijl hij daar loopt, kijkt hij eens in het rond. Hij ziet hoe de mensen 

hard aan het werk zijn voor hun huisjes. Hij ziet hoe een man een 
prachtig borduurwerk maakt met stropalmen. Maar hij merkt ook dat 

mensen hem heel erg aankijken als hij voorbij loopt. Hudson denkt na: 

‘’Dit gebeurde mij gisteren ook al, toen keek ook iedereen mij aan. Hoe 

zou het toch komen?’’ Hij ziet mannen met elkaar praten vlak bij een 

waterput (dia 2). Ze hebben allemaal lange gewaden aan, sommige 
gewaden prachtig gekleurd en anderen met neutrale kleuren. Hudson kijkt 

naar zijn eigen kleding (dia 3). Toen hij in Engeland, waar hij vandaan 

komt, ging wandelen, viel hij helemaal niet op. Daar zag hij er heel 

normaal uit, vaak had hij een zwarte broek aan met een blouse. Maar als 
hij hier naar de mannen uit het dorp kijkt, ziet hij dat ze er heel anders uit 

zien. Niet alleen hun lange gewaden, maar ook hun kapsel. Hudson heeft 

kort, netjes geknipt haar. Maar de mannen in China hebben een heel 

ander kapsel (dia 4). Hun hoofd is vanaf de voorkant voor de helft 
geschoren. Vanaf de helft tot aan de achterkant van hun hoofd groeit wel 

haar. Maar dat haar is niet kort geknipt, zoals bij Hudson. Nee, ze hebben 

hun haar heel lang laten groeien. Zo lang, dat ze het in een vlecht hebben 

zitten. En sommige mannen hebben zelfs een hoedje op. Hudson loopt 

verder door het dorpje en ziet een heel mooi gebouw. In boeken heeft hij 
gezien dat dit de tempel is. In deze tempel vereren ze goden. Niet één 

God, zoals de God van Hudson. Hier in China geloven ze in heel veel 

goden: een god voor de dieren, een god voor de landbouw, een god voor 

de liefde, en nog veel meer. Nu is het Hudsons taak om aan deze mensen 
over zijn God te vertellen, over de Heere God waar ook wij in geloven. Bij 

de tempel ziet hij papieren aan de muur hangen. Op deze posters staat 

een hele andere taal. Dat wist Hudson ook wel, daarom is hij ook 

begonnen om de Chinese taal te leren. Maar deze taal klinkt niet alleen 
anders, het ziet er ook heel anders uit. Het heeft helemaal niet dezelfde 

letters zoals onze taal of Engels. De Chinese taal bestaat uit tekens (dia 

5). Hudson Taylor kijkt op de posters bij de tempel en loopt dan weer 

verder. Hudson merkt dat hij trek begint te krijgen dus besluit hij om 
terug te lopen naar het huis waar hij verblijft. Daar woont hij nu voor 

eventjes samen met andere mensen uit Engeland die ook met de boot 

naar China zijn gegaan om over God te vertellen. (dia 6) En als hij zo 

meteen thuiskomt, dan staat er een lekker bordje met rijst op hem te 

wachten. Dat is iets wat veel mensen in China vaak eten!  
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