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Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 
het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 
 

Religieuze plaatsen 

Israël is het land van de Bijbel. Al eeuwenlang komen christenen en joden 

naar het land om plaatsen te bezoeken die in de Bijbel worden genoemd en 

waar bijzondere gebeurtenissen uit de Bijbel kunnen worden herdacht. 

Denk maar aan Bethlehem, waar Jezus werd geboren en aan Nazareth, 

waar hij opgroeide. In de rivier de Jordaan werd Jezus gedoopt door 

Johannes de Doper. Bij het Meer van  

 

Wie is Hudson Taylor? Wat heeft Hudson Taylor gedaan? Waar 

woonde Hudson Taylor?  

In deze les gaan we met elkaar ontdekken hoe Engeland er uit ziet en 

hoe China er uit ziet. Ben jij wel eens in een ander land geweest? In welk 

land ben je geweest? Ging je met de fiets, de auto, de boot, het vliegtuig 

of met iets anders? Leek het land op Nederland? 

 

In andere landen, het buitenland, kan het er heel anders aan toe gaan 

dan in Nederland. Ook kan het land er heel anders uit zien. Vandaag 

gaan we het niet over Nederland hebben, maar over China. 

In de PowerPoint kan je afbeeldingen zien van China en Engeland. Let 

maar eens op wat de verschillen zijn! Kan jij de verschillen zien?  

 

Hudson Taylor is met de boot van Engeland naar China gegaan. Weet je 

waarom? Omdat China heel ver weg ligt en hij over het water moest 

gaan! Op dia 5 zie je hoe Engeland er vroeger uit zag. Op dia 6 kan je 

zien hoe China er vroeger uit zag. Op de volgende dia, dia 7, zie je een 

foto van Engeland en een foto van China. Welke verschillen zie je en wat 

is hetzelfde?  

 

In bijlage 3 staat een verhaal over Hudson Taylor, lees die maar eens 

door! Als je dat gedaan heb, dan mag je een werkje gaan maken!  

In bijlage 2 staan heel veel plaatjes. Deze plaatsjes kan je uitknippen en in 

het juiste vakje plaatsen op bijlage 1. Hoort het plaatje bij China of bij 

Engeland? Plak het plaatje in het juiste vakje.  

 

Welke verschillen zie je nu in de twee vakken? Welk vakje lijkt het 

meeste op Nederland? Hou zou dat komen denk je?  
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Bijlage 1  
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Bijlage 2 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Bijlage 3 
 

Hudson Taylor weet het zeker, hij gaat naar China! Waarom? Omdat God 

hem geroepen heeft. Hudson mag in China aan de mensen vertellen over 

God. Maar China is wel heel ver weg. Nu moet hij met de boot over de zee 
varen, dat duurt wel een half jaar! Maar Hudson wil doen wat God zegt en 

gaat naar China. Als Hudson met de boot in China aankomt kijkt hij om 

zich heen. Wat een mooi land is dit! Het is hier een stuk warmer dan in 

Engeland! In Engeland regent het ook vaak, maar hier schijnt de zon! De 
eerste dagen dat Hudson in China is, gaat hij op reis door het land. Hij wil 

weten hoe het land er uit ziet. In Engeland, waar hij geboren is en 

gewoond heeft, staan heel veel huizen van steen en zijn er verharde 

straten (net zoals bij ons). Maar als Hudson door de dorpjes van China 

loopt ziet hij helemaal geen verharde straten. De straten zijn helemaal 
niet hard, de straten zijn van zand en steentjes. Ook ziet hij geen huizen 

zoals hij ze in Engeland had gezien. Daar waren de huizen helemaal recht 

en strak. Maar hier in de dorpjes van China, hebben de huizen open 

ramen en hele bijzondere daken. Als Hudson stappen zet op de weggetjes 
komt er allemaal zand los en is het stoffig om zich heen. In de dorpjes zijn 

ook heel veel rivieren met boten. Na een paar dagen heeft Hudson 

ontdekt waar deze bootjes voor zijn. In Engeland hebben alleen de hele 

rijke mensen een boot en daarmee maken ze vaak een reis. Maar hier in 
China zijn de boten niet voor lange reizen, maar worden de boten gebruikt 

als vervoer naar andere huizen. De rivieren in de dorpjes zijn ook een 

soort straten. Hudson kijkt zijn ogen uit. Het is hier zo anders dan in 

Engeland. Maar hij vindt het fijn in China. Hij weet dat God hem hier in 

China wil hebben. In China mag Hudson namelijk vertellen over God. Wist 
je dat er namelijk heel weinig mensen in China waren die over God 

gehoord hadden? Hij kijkt naar de mensen die in de dorpjes wonen. Ze 

zijn elke dag zo hard aan het werk op het land. Hij kan niet wachten om 

hun te vertellen over God!  
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Wat heb je nodig? 

 

Je hebt de PowerPoint nodig waar foto’s van Engeland en China in staan. 

Je hebt bijlage 1 en 2 nodig (geprint) voor de opdracht. 

Je hebt bijlage 3 nodig voor het verhaal. 

Ook heb je een schaar en lijm nodig.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


