De weg van de Bijbel in Nederland

Inleiding

In de vorige les hebben jullie veel geleerd over het leven en levenswerk
van Robert Morrison. Vandaag gaan we kijken naar de geschiedenis van
de Bijbel in Nederland. Sinds wanneer hebben wij een Bijbel en hoe is die
Bijbel hier gekomen?

De leerkracht geeft jullie voorbeelden die laten zien hoe moeilijk vertalen
is. Wat kwam er allemaal bij kijken en wat komt er vandaag de dag
allemaal bij kijken?

Kern

Nu gaan jullie zelf aan de gang. Jullie gaan met jullie groepje opzoek naar
een stuk uit de geschiedenis van Nederland. Heel lang geleden, of nog
maar pas geleden. Gebruik je computer verstandig en succes!

Afsluiting

Na alle presentaties is jullie denk ik wel opgevallen hoe bijzonder het is
dat we al bijna 400 jaar een Bijbel in onze eigen taal mogen hebben. Wat
bijzonder dat we dat al zolang mogen hebben!



